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"Ciao Monique, come stai?"

Iedere cursist wordt op

donderdagavond door onze insegnante persoonlijk begroet voordat
de Italiaanse les begint. Na dit welkom schenkt zij een bicchiere
d’acqua voor ons in en dan kan het feest beginnen. Alweer een
halfjaar nu bezoeken wij met zeven eerstejaarsstudenten Anne om te
leren hoe we woorden aan elkaar verbinden zodat er zinnetjes
ontstaan. Anne heeft er gewoond en gestudeerd, zij spreekt de taal
'vloeibaar’. Ik ben ervan overtuigd dat zij in een vorig leven stiekem
een Italiaanse donna is geweest. Het mooie is dat zij zich nooit
uitslooft of onbegrijpelijke dingen zegt maar geduldig op ons niveau
praat en als wij iets fout zeggen 'brava’ roept om daarna in goed
Italiaans te herhalen hoe het eigenlijk moet. Zonder enig spoor van
verveling of verbazing blijft zij ons prijzen en stimuleren. Met humor
en geduld loodst Anne ons door tekst- en werkboek en laat ons
boekjes lezen van niveau 1 basisschool. Je kunt denken: "Duh, dat is
haar vak" maar ik was ons gestuntel allang zat geweest als ik in haar
schoenen had gestaan. Ook geeft ze een inkijkje in de Italiaanse
levensstijl, wijst zij op een landkaart gebiedjes aan en maakt ons
attent op Italiaanse films. Daar ga ik dan met nog twee vriendinnen
naartoe die ook bij haar op les zitten. Tijdens zo'n filmbezoek herken
ik met enig geluk een paar simpele woordjes om uiteindelijk
volkomen gefrustreerd naar buiten te wandelen en te bedenken dat
ik er nog lang niet ben. Ik luister gedurende huishoudelijke
werkzaamheden naar de Italiaanse radio RTL 102.5 en doe alsof ik
snap waar het over gaat. Nou durf ik met enige trots te beweren dat
ik de reclames kan volgen en de vele filemeldingen maar ze moeten
natuurlijk niet met z'n drieén tegelijk door elkaar gaan tetteren. Afijn
ik geef toe dat ik best jaloers ben op Anne die zeer waarschijnlijk in
het Italiaans droomt. Het blijft gewoon zaak om braaf mijn huiswerk
te maken, de werkwoorden te stampen en te hopen dat er iets is
blijven hangen als ik straks een tafel ga reserveren in een restaurant
aan de Amalfikust. Want dat is natuurlijk de reden dat ik dit doe. Ik
houd van dit land van pasta en cultura, van prachtige natuur en van
de goudgele zon. Straks tijdens onze wandelvakantie wil ik kunnen
vragen of dat restaurantje op de landkaart qui vicino is of ancora
lontano en eenmaal aangekomen of questo tavolo nog libero is. Dan
zou het helemaal geweldig zijn als ik ook het antwoord begrijp. Het
feit is alleen dat je na zo'n eerste seizoen uiteraard nog maar op
kleuterniveau praat. Ik ben zelfs bang dat de gemiddelde Italiaanse
hummel nog lekkerder leutert. De conclusie is dus dat ik in
september weer gezellig bij Anne aanschuif en in mijn komende
vakantie veel kleuters hoop te ontmoeten.




